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Vanuit de redactie 

Colofoon Vanuit de redactie 
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Wil je ook bij 
de redactie van  

KidsCool? 
 

Voor meer informatie  
stuur een mail naar 

info@kidscoolbeek.nl 
met je  

naam, leeftijd 
en school. 

 

Volg ons op  
social media 

 
 
 
 

scan de QR-code 

Beste leerlingen, leerkrachten, ouders, lezers   
‘Dingdong, dingdong, bijna Kerstmis’. Dat zong en zing ik vaak 
in deze tijd van het jaar. Zelfs al lang voordat Sinterklaas in 
het land is. Ieder jaar weer verheug ik mij op het opzetten van 
de kerstboom, de sfeer en de lichtjes. Kortom: de warmte die 
deze maand uitstraalt. Natuurlijk vergeet ik de Sint niet.  
Ik vier het met allerlei lekkers. Oud op Nieuw is het feest van 
rust en vooruit kijken. Deze 23e KidsCool staat dan ook geheel 
in het teken van de decembermaand.  
Romi vertelt jullie wat zij allemaal van plan is te gaan doen, 
van snoepen tot koken.  
Hebben we de vorige keer de nieuwe Kidsreporters aan jullie 
voorgesteld, deze keer is de beurt aan de nieuwe Kinderraad 
met Len Kuypers als kinderburgemeester. 
Voor ouders is er een artikel over hoe je kind te begeleiden in 
deze maand met leuke tips! 
Speciale aandacht hier voor de prijsvraag voor de leerlingen 
van de bovenbouw (en natuurlijk mogen jongere kinderen ook 
meedoen) waarin gevraagd wordt een mooie poster te maken 
met de verwachtingen en wensen voor het nieuwe jaar.  
Load je foto dus up naar onze redactie. 
Mede namens alle redactieleden wens ik iedereen een  
hele fijne en gezellige tijd toe! 
 
Roland Willems 
Eindredactie
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Limburgse Kinderbestuurdersdag provincie Limburg

Woensdagmiddag 8 oktober was een bijzondere middag, de kindergemeenteraad was op bezoek in het  
Provinciehuis voor de Limburgse Kinderbestuurdersdag. Samen met andere kinderbestuurders uit Limburg kregen 

ze een rondleiding en maakten ze kennis met elkaar en elkaars ideeën voor 
hun gemeente.  
De ene gemeente richt zich meer op buiten spelen, de andere op afval en 
de Beekse kindergemeenteraad op de Beekse Boekenweek om zo het 
lezen te bevorderen. 

Ook werden de kinderen toegesproken door de gouverneur, Emile Roemer, 
waarna de Beekse kindergemeenteraad hem het jaarboek overhandigde. 
En tot slot tekende hij ook de toekomststoel. Deze staat in de Raadzaal 
van het gemeentehuis in Beek, hiermee hoopt de kindergemeenteraad dat 
de grote raad met elke beslissing die zij nemen ook rekening houden met 
de jeugd (de toekomst).  
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Installatie kindergemeenteraad Jaarboek 2024-2025

Kidsreporters 

Op donderdagavond 9 oktober werd de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. 
Maar eerst is er afscheid genomen van de zittende kindergemeenteraad door  
middel van de ‘uitstallatie’.

Op de website van de Kidsreporters 

vind je hun verslagen van de open dag 

bij gemeente Beek, het boekengala 

maar ook de installatie van de nieuwe  

kindergemeenteraad. 

 

Bekijk de website via https://dekidsreporters.nl/kidsredactie/beek/ of scan de QR code! 

En het jaarboek 2024-2025, met alle  

ervaringen van de kindergemeenteraad, 

is te vinden via  

www.njoybeek.nl/kinderraad

Ben je als ouder op zoek naar informatie, praktische tips of webinars 
over opgroeien en opvoeden?  

 
Neem dan een kijkje op https://opgroeienin046.nl/



Hoipiepeloi, wat ben ik blij met de komende 
maanden. De feestmaand komt er weer aan en 
dat betekent dat de kachel aangaat. In huis is 
het dan heerlijk warm, als het buiten regent en 
koud is.  
 
Sinterklaas is begonnen.  
Dat is al enkele weken zo, want zo gauw hij in 
Nederland aankomt, komen de pepernoten, 
marsepein en chocoladeletters op tafel.  
 
Zoals we ook op school doen, trekken we  

lootjes. Ik heb mijn moeder getrokken en 
moet iets bedenken voor € 5,- en natuurlijk 
een surprise maken. Ze houdt van  
‘Zen-doodle’, dat zijn kleine tekeningentjes op 
papier of op stenen. Allerlei krullen, kringen en 
kleuren. Ze wordt er  
helemaal rustig van. Dus ik 
denk dat ik zo iets probeer 
te maken. Ik doe er enkele 
platte steentjes bij, zodat ze 
ook daarop kan kleuren. Kijk 
maar eens naar de foto’s. 
Zelf heb ik make-up 
gevraagd, want als meisje 
van groep 7 moet je daar 
een beetje mee beginnen. 

Als Sinterklaas weer naar Spanje is, komen de voor-
bereidingen voor Kerstmis om de hoek 

kijken.  
 
Papa heeft mij gevraagd of ik mee 
wil helpen met koken. Ik heb al enkele recepten bekeken en aan iedereen gevraagd wat ze 
lekker vinden. Ik denk dat het zalm gaat worden met een lekker sausje, frietjes en 

gemengde groente. Groentesoep vindt 
ook iedereen lekker en een lekker ijsje 

(met veel slagroom) toe. Helpen jul-
lie ook mee met koken? 

 
Oud en nieuw vieren we dit 

jaar bij ome Hennie en tante 
Sonja. Voor de laatste keer 

mogen we wat vuurwerk af-
steken, omdat het volgend 
jaar verboden wordt. Maar 
ik hou het wel bij sterretjes, 

want dat is veel veiliger.  
 
Ik wens jullie hele fijne 

dagen. Als ik weer schrijf is het 
bijna alweer carnaval. 
 

Groetjes van Romi 
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Feestmaand   door Romi

oproep 
 

Zowel voor de 
redactie als voor de 

begeleiding 
hiervan hebben 

we vacatures. 
 

Belangstelling? 
 

Vraag info via: 
info@groeienenbloeien.nl 
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1. Waarom neemt Sinterklaas altijd 
een ladder mee? 

 
2. Waarom is Piet zo goed in verstop-

pertje? 
 
3. Wat krijg je als je een wortel en een 

cadeau mixt? 
 
4. Waarom houdt Piet van wiskunde? 
 
5. Wat is het favoriete spel van 

Sinterklaas? 
 
6. Wat zegt de sneeuwpop tegen de 

zon? 
 
7. Wat zegt een kerstbal tegen een 

slinger? 
 
8. Waarom is de kerstboom zo slim? 

9. Wat krijg je als je een sneeuwpop 
en een hond kruist? 

 
10.Wat zegt de kerstster als hij op de 

boom wordt gezet? 
 
11.Waarom neemt een klok vakantie 

op 1 januari? 
 
12.Wat zegt het vuurwerk tegen de 

lucht? 
 
13.Wat zegt de kalender op 31 de-

cember? 
  
14.Waarom is het nieuwe jaar altijd zo 

fris? 
 
15.Wat zegt de klok om middernacht?   

Decemberraadsels

Antwoorden raadsels: 
 
1.Omdat hij hoog van de toren 

blaast! 
 
2.Omdat hij altijd in de zak zit! 
 
3.Een paardencadeau! 
 
4.Omdat hij altijd met cijfers 

strooit! 
 
5.Zaklopen! 
 
6.“Je bent mijn ondergang!” 
 
7.“Jij hangt er maar wat bij!” 
 
8.Hij heeft altijd een piek in zijn 

prestaties! 
 
9.Sneeuwhond met koude poten! 
 
10.“Eindelijk ben ik het hoogte-

punt!” 
 
11.Omdat hij een jaar lang heeft 

getikt! 
 
12.“Hou je vast, ik kom eraan!” 
 
13.“Ik ben er bijna!” 
 
14.Omdat het net begonnen is! 
 
15.“Tijd voor een nieuw begin!”
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Een winter vol verwondering: 
opvoeden in de feestmaanden.  
 
De maanden november en decem-
ber zijn voor kinderen een magische 
tijd. Sinterklaas komt aan met zijn  
stoomboot vol cadeautjes,  
kerstlichtjes twinkelen in de straten, 
en met Oud & Nieuw knallen de  
vuurpijlen de lucht in.  
 
Maar achter al die gezelligheid 
schuilt ook een kans voor ouders 
om hun kinderen iets waardevols 
mee te geven: rust, dankbaarheid, 
saamhorigheid en betekenis. 
 
Sinterklaas is meer dan  
cadeautjes 

Sinterklaas is voor veel kinderen hét 
hoogtepunt van het jaar.  
Maar hoe houd je het feest leuk én 
leerzaam? 
 
Focus op het verhaal, niet alleen op 
de cadeaus.  
Vertel over Sint als een wijze man die 
goed gedrag beloont, maar ook  
begrijpt dat elk kind fouten maakt.  
Zo leer je je kind dat het niet om  
perfectie gaat, maar om groei. 
 
Betrek je kind bij het geven.  
Laat je kind een surprise maken of 
een gedicht schrijven voor een 
klasgenoot.  
Zo leren ze dat geven net zo leuk kan 
zijn als krijgen. 
 
Praat over emoties.  
De spanning rond het sinterklaasfeest 
kan groot zijn.  
Geef ruimte aan gevoelens van 
zenuwen, jaloezie of teleurstelling. 
Dat helpt je kind om emoties te 
herkennen en te reguleren. 
 

Kerst: samen zijn en samen 
doen 
 
Kerst is het feest van licht en liefde. 
Een uitgelezen moment om als gezin 
stil te staan bij wat echt belangrijk is. 
 
Maak tradities die verbinden.  
Samen koekjes bakken, een  
kerstverhaal lezen of een lichtjestocht 
lopen - zulke rituelen geven kinderen 
houvast en herinneringen voor het 
leven. 
 
Leer dankbaarheid.  
Laat je kind iets opschrijven of  
tekenen waar ze dankbaar voor zijn. 
Hang het in de kerstboom of maak er 
een klein ritueel van. 
 
Kijk verder dan je eigen kring.  
Betrek je kind bij een goed doel, zoals 
een voedselbank of een kerstactie 
voor minderbedeelden.  
Zo kweek je empathie en bewustzijn. 
 
Oud & Nieuw: terugblikken en 
vooruitkijken 
 
Oud & Nieuw is niet alleen een feest 
van vuurwerk en oliebollen, maar ook 
een kans om samen te reflecteren. 
 
Maak een jaaroverzicht.  
Wat waren de mooiste momenten van 

het jaar? Wat hebben jullie geleerd? 
Laat je kind een tekening maken of 
een klein boekje vullen met  
herinneringen. 
 
Stel samen doelen.  
Vraag je kind wat ze in het nieuwe 
jaar willen leren of proberen. Zo  
stimuleer je zelfreflectie en motivatie. 
 
Praat over veiligheid.  
Vuurwerk is spannend, maar ook 
gevaarlijk. Leg uit waarom regels  
belangrijk zijn en geef het goede 
voorbeeld. 
 
Tot slot:  
 
De magie zit in de momenten. 
De feestmaanden zijn druk, maar juist 
in de kleine momenten schuilt de 
echte magie. Een knuffel bij het voor-
lezen, samen lachen om een mislukte 
surprise, of een serieus gesprek bij 
kaarslicht. Dát zijn de herinneringen 
die blijven hangen. Dus adem in,  
vertraag, en geniet. Want opvoeden in 
december is niet alleen een kwestie 
van organiseren, maar vooral van 
verbinden. 

De feestmaand staat voor de deur  
Roland Willems 
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  Taal        Lekker puzzelen!
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L
ez

en De feest-maand is er weer 

Bui-ten gaat de wind te-keer 

Bin-nen is het warm en goed 

Met pe-per-no-ten, lek-ker zoet 

 

Als de Sint naar Span-je is ver-trok-ken 

Klin-ken de kerst-klok-ken 

Bim, bam, ik kan de klok-ken ho-ren 

En het ge-zang van eng’-len-ko-ren 

Rekenen

Pepernotenrekenen 

 

Alle kinderenkrijgen een bakje met pepernoten.  

 

Laat ze sommen maken zoals:  

“Je hebt 7 pepernoten. Je eet er 3.  

Hoeveel blijven er over?”  

Of:  

“Je krijgt er 5 bij. Hoeveel heb je dan?”  

Je kunt dit ook doen met tellen, splitsen of verdelen. 

 

 

De kinderen die het goede antwoord geven 

mogen de pepernoten opeten.  

 

Wie heeft het snelst het bakje leeg! 
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  Taal        Los de rebus op!

Oplossing: 
 
Ik schrijf een brief aan Sinterklaas 
En doe daar een briefje bij 
Ik hoef dit jaar geen kado hoor 
Doe mij maar wat rust en vrede 
Want ik ben wel lief geweest 
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Goede voornemen-poster 
 
Maak een creatieve poster met hun goede  

voornemens: één voor jezelf, één voor thuis,  

en één voor de wereld.  

 

Je mag tekenen, schrijven, knippen en plakken.  

Maak een foto van je poster en stuur die naar de  

redactie (info@njoybeek.nl).  

 

Onder de mooiste posters verloten we een leuke prijs!

  Taal

Rekenen
Kerstmenu berekenen

Je hebt hierboven gelezen welk kerstmenu 
Romi wil samenstellen.  
Zou jij kunnen uitrekenen wat het kerstmenu 
van Romi gaat kosten als ze voor  
4 personen gaat koken?  
 
Maak een boodschappenlijstje waarbij je 
niet meer dan € 50,- mag uitgeven. 
 
Maak je ouders maar eens lekker en  
misschien mag jij ook wel koken dit jaar! 
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Kleurplaat


